
Vierde zondag van de veertig dagen , 
30-03-2025, Zondag laetare, (roze) 
Voorganger: Yvonne Littel-Dijk, geestelijk verzorger  
Organist:   Marc Schippers 

 
Welkom in de Wingerd 

Muziek 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 Woord van welkom en mededelingen 
 

allen gaan, indien mogelijk, staan 
 
Intochtslied:  
Lied 283: 1, 2 en 3 “In de veelheid van geluiden” 
 
Voorstellen 
 
Uitleg bloemschikking 
 
Stil gebed 
 
Groet: 
Y: De Heer zal bij u zijn 
G: De Heer zal u bewaren 
 
Bemoediging 
 
Y: Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt. 
Schep ons een hart 
G: doorzichtig en onverdeeld 
Y: geef ons een geest 
G: vast en moedig, 
Y: wek onze ziel 
G: dat ze leven gaat, 
Y: dat wij gaan op de weg die de mensenzoon voor ons uitgaat in de tijd, de 
eeuwigheid. 
G: Breng ons terecht, o God 
Y: breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen 
G: Amen 



We gaan zitten 
 
Psalm van de zondag 
Lied 43: 1, 3 en 4  “O God, kom mijn geding beslechten” 
 
Intro 
  
Kyriegebed  
Vr Heer, ontferm U 
G Heer, ontferm U 
Vr Christus ontferm U 
G Christus ontferm U 
Vr Heer, ontferm U 
G Heer, ontferm U 
 
Zingen: Lied 834 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!” 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Introductie Bijbeltekst 
 
Lezing:  
Le: Johannes 6:16-21  
 
Acclamatie 
Y: U komt de lof toe, 
G: U het gezang 
U alle glorie, 
O Vader, o Zoon, 
o Heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen 
 
Overdenking 
 
Muziek 
 
Zingen: Lied 91a: 1 en 4 “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 
 
D. Inzameling van de gaven 
O. Muziek tijdens de collecte 



 
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 
Lied 368d tijdens voorbeden: 
 Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U 
  

allen gaan, indien mogelijk, staan 
 

Zingen: Lied 536  “Alles wat over ons geschreven is” 
 
Wegzending en Zegen 
Amen, amen, amen 
 
Orgelspel 
 

We wensen u een goede zondag 
 


